DAAROM IS DE REGENBOOG HALF ROND
Genesis 9: 8-17
Preek openluchtdienst bij de Watertoren

Als je een regenboog ziet, wat doet dat met je? Ooit reed ik op de snelweg door de polder. Er verscheen
prachtige regenboog, een complete halve cirkel. Verschillende auto’s stopten op vluchtstrook. wat eigenlijk
verboden is — En er werden foto’s gemaakt van dit fascinerende natuurverschijnsel. Nog geen minuut later
was de regenboog verdwenen. Zo’n regenboog intrigeert. Het lijkt wel dat we aanvoelen - of we nu gelovig
zijn of niet - dat er meer aan de hand is dan dat zonlicht gebroken wordt door waterdruppels.

We kennen de regenboog uit het verhaal Noach. Maar elders in de Bijbel komt de regenboog ook

voor. Ezechiél krijgt een visioen. Hij ziet een troon met daarop een mensachtig wezen, omgeven door een
schitterend licht in alle kleuren van de regenboog. ‘Zo liet zich de Heer aan mij zien, stralend en machtig’
zegt Ezechiél erover. (Ez. 1: 28) De regenboog is het teken van de heerlijkheid van God. Het lijkt wel of al
die fotograferende mensen op de vluchtstrook, daarbij een boete riskerend, diepweg dat besef in zich
dragen. Weet je trouwens hoeveel kleuren de regenboog heeft? Meestal worden er 6, 7 of 8
onderscheiden. Maar de kleuren gaan in elkaar over. Het menselijk oog schijnt 1 miljoen kleuren te kunnen
onderscheiden. Natuurkundig gezien — iets met fotonen enzo - bestaat de regenboog uit 10 tot macht 45
kleuren. Dat is meer dan dat er mensen zijn. Het geeft nog meer reliéf aan het gegeven dat de

regenboog de uitdrukking is van de majesteit van God. Mijn begrijpen houdt op, mijn verwondering
begint. Het overstijgt alles.

In verhaal van Noach licht daar iets van op. De aarde is drooggevallen. Dan zegt God: ‘lk sluit met jullie
verbond dat de aarde nooit meer vernietigd zal worden door een overstroming.” Dat beloof ik niet alleen
aan de mensen, maar aan alle levende wezens. Het verbond geldt mensen en dieren. Er is hoop voor mens
en dier. Wat betekent dit voor onze omgang met dieren, onze medeverbondpartners? God neemt dat
woord ‘verbond’ maar liefst zeven keer in de mond. En als teken van dat verbond plaats God de boog in de
wolken. Drie keer wordt het woord boog genoemd. Nu is er heel opvallends. Je zou denken: dat is mooi
voor iedereen die boog ziet. Want het herinnert ons aan die belofte van God. Een hoopvol
geheugensteuntje. Maar in eerste instantie is die boog voor God zelf. ‘Als die boog verschijnt’, zegt

God, ‘dan zal IK denken aan mijn belofte.” Het is een reminder voor God zelf, als een knoop in de zakdoek —
als ik dat zo mag zeggen. Die belofte, dat de aarde nooit meer ten onder zal gaan, is een afspraak die God
met Zichzelf maakt’

Wellicht is het je opgevallen dat ik het niet heb over de ‘regenboog’, maar over de ‘boog in de wolken’. Het
gaat hier over een boog, zoals je een strijdboog hebt. Dat heeft een diepe betekenis. God begraaft de
strijdbijl, Hij hangt zijn strijdboog in de wolken. De pijlen zijn niet meer gericht op mensen, maar op de
hemel. Want de boog is naar boven gericht. Na de zondvloed gaat God de strijd niet meer met ons aan. Hij
rekent niet met ons af, maar gaat verder met ons. Ook het kruis vertelt daarvan. Het kruis wordt omgeven
door de regenboog. De regenboog is daarmee ook het teken van genade. Ook als wij er een potje van
maken, ook van onze omgang met de schepping, gaat God verder met ons. Telkens kijkt Hij weer naar die
boog en denkt aan wat Hij beloofd heeft. God omarmt de wereld met zijn liefdevolle armen. Ik moet
denken aan mijn lieve tante. Zij lag op sterven. Zij was opgegroeid met het idee dat het maar de vraag is of
liefde van God haar wel toekwam. Het maakte haar angstig. Toen zag zij door het raam van haar
ziekenhuiskamer de regenboog. Het gaf haar hoop.

God belooft: ‘Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde zal verwoesten’ Dat is een
prachtige belofte, maar ik word er ook heel onrustig van. Door de klimaatverandering is er een
zeespiegelstijging. Er zijn gebieden die onbewoonbaar gaan worden. De koude oorlog met de dreiging van
kernwapens is er weer terug. Wat betekent dit voor mijn verantwoordelijkheid? Bij een verbond zijn er
altijd twee partijen. Misschien is de vraag wel heel simpel. Werk ik mee aan de belofte van God, dat aarde
nooit meer zal vergaan? Of werk ik dat tegen? Ik ben behoorlijk geschrokken. Op de website van het WNF
heb ik een test gedaan over mijn voetafdruk. Ik dacht dat het best wel aardig deden. Binnen Zoetermeer
loop en fiets ik alles. We eten steeds minder vlees. Het is al een paar geleden dat we gevlogen hebben.




We gebruiken groene stroom, we doen zuinig met energie . Maar wat dacht je? |k gebruik 2,6 aardbol. (als
iedereen op aarde dezelfde leefstijl zou hebben als ik). Dat weliswaar minder dan de gemiddelde
Nederlander, maar toch. In Kenia is dat 0,6 aardbol. Werk ik mee of werk tegen? Bij God zijn de dieren en
de aarde veilig — bij ons niet. Zo ontpopt zich de mensheid zich als de grote tegenspeler van de God van
het leven. Hoe gaat dit aflopen? Zal God ons toestaan om de aarde langzaam te vernietigen en dat wij het
oordeel over onszelf heen te trekken? Of zal God, denkend aan zijn belofte, er een stokje voor steken? Hoe
dan ook? God nodigt je uit mee om mee te doen met dat verbond. Want de aarde wordt niet door ons
gered, maar ook niet zonder ons. Als wij op aarde een regenboog zien, dan is dat maximaal een halve
cirkel. De bedoeling dat wij met ons gedrag de cirkel rond maken. Zo ontstaat er een verbond met twee
partijen. De halfronde regenboog is een appél.

Doe je ogen dicht en stel je een prachtige regenboog voor. Wat gebeurt er met je? Wellicht geeft het je
hoop, wellicht voel je vooral het appel. Wat doet het met jou als je een regenboog ziet? Amen




